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tá Huỳnh Hữu Hiền từ Đà Lạt trở về bị bắt giam tại 
Bộ Tổng Tham Mưu; chức Tư lệnh Không Quân được 
phe đảo chánh trao cho Đại tá Đỗ Khắc Mai, nguyên là 
Tham mưu trưởng Không Quân (ngày ấy, Không Quân 
VN chưa có chức vụ “Tư lệnh phó”).

Cũng xin viết thêm, theo lời thuật lại của một vị 
niên trưởng KQ mà chúng tôi đã hứa giữ kín danh tánh, 
khi chuẩn bị tổ chức đảo chánh, Đại tá Đỗ Mậu đã nhờ 
ông (vốn là chỗ quen biết) giới thiệu một sĩ quan cao 
cấp của Không Quân đang bất mãn với chế độ và khả 
dĩ đủ uy tín để tham gia đảo chánh, và ông đã giới thiệu 
Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, cựu Chỉ huy trưởng Liên Phi 
Đoàn 1 Vận Tải, lúc đó đang ngồi chơi xơi nước. Trung 
tá Nguyễn Cao Kỳ nhận lời tham gia, nhưng lúc đó 
Đại tá Đỗ Khắc Mai (cùng xuất thân Khóa 1 Quan sát 
viên với Đại tá Trần Phước (Mệ), cố Đại tá Phùng Văn 
Chiêu...) bằng cách nào đó đã “nhanh chân” liên lạc với 
các vị tướng cầm đầu cuộc đảo chánh và được họ trao 
chức Tư Lệnh Không Quân.

Hơn một tháng sau, ông Nguyễn Cao Kỳ, khi ấy 
đã được thăng cấp Đại tá và tạo được tên tuổi, mới trở 
về Tân Sơn Nhất “đòi lại” chức Tư Lệnh KQ. Đại tá Đỗ 
Khắc Mai “được” cho đi làm Tùy viên Quân sự ở ngoại 
quốc.

(Tài liệu KQ Nguyễn Hữu Thiện, Australia)

Cố Niên trưởng Phùng 
Văn Chiêu chào đời ngày 17 
tháng 11 năm 1928 tại Cần Gi-
uộc, Long An, là người con thứ 
7 trong một gia đình gồm 11 
anh chị em. 

NT gia nhập quân đội 
rất sớm, và tới năm 1952, sau 
khi ngành Không Quân trong 
Quân Đội Quốc Gia Việt Nam 
được thành lập, NT tình nguyện thuyên chuyển sang 
Không Quân, theo học Khóa 1 Quan Sát Viên tại Trung 
Tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang.

Khóa 1 Quan Sát Viên chỉ có 6 khóa sinh, gồm có: 
Phùng Văn Chiêu, Nguyễn Đình Giao, Lê Minh Luân, 
Đỗ Khắc Mai, Đinh Thạch On, Trần Phước. Khóa khai 
giảng vào đầu tháng 10, 1952 và kéo dài trong 6 tháng. 

Sau khi tốt nghiệp, NT Phùng Văn Chiêu và 5 
bạn đồng khóa được đưa tới phục vụ tại 1er GAOAC 

(Premier Groupe Aérien d’Observation et d’Accompa-
gnement au Combat, thường viết tắt là GAO, dịch sang 
tiếng Việt là Phi Đoàn 1 Quan Sát và Trợ Chiến), tiền 
thân của Phi Đoàn 1 Quan Sát của KQVN, lúc bấy giờ 
còn được đặt dưới quyền chỉ huy của người Pháp.

Lúc mới được thành lập, 1er GAO đồn trú tại Tân 
Sơn Nhất, sau di chuyển ra Huế; trong khoảng thời gian 
này, NT Phùng Văn Chiêu đã từng ra miền Bắc phục vụ 
tại Biệt Đội Bắc Việt trước khi về Huế.

Tuy nhiên, những thành tích, công lao đáng ghi 
nhớ nhất trong binh nghiệp của NT Phùng Văn Chiêu 
không thuộc lĩnh vực tác chiến phi hành mà thuộc lĩnh 
vực yểm cứ.

Theo lời NT Trần Phước, vì lý do trục trặc hô hấp, 
NT Phùng Văn Chiêu đã sớm rời ngành phi hành để 
đặc trách yểm cứ từ khi CCKQ Biên Hòa còn là Căn Cứ 
3 Trợ Lực Không Quân.

Tới giữa thập niên 1960, NT Phùng Văn Chiêu về 
Tân Sơn Nhất làm Chỉ huy trưởng Yểm Cứ. Sau khi Yếu 
Khu Tân Sơn Nhất được thành lập, Trung tá Lưu Kim 
Cương, Tư lệnh KĐ33CT kiêm nhiệm chức Chỉ huy 
trưởng Yếu Khu, Thiếu tá Phùng Văn Chiêu giữ chức 
Chỉ huy phó kiêm Tham mưu trưởng. 

Các yếu điểm và chi khu quân sự trực thuộc Yếu 
Khu Tân Sơn Nhất gồm có:

1- Yếu điểm TSN, gồm căn cứ KQ, căn cứ Nhảy 
Dù (trại Hoàng Hoa Thám), khu vực dân sự (Cư xá 
Hàng không) và phi cảng TSN.

2- Yếu điểm Hạnh Thông Tây, gồm Trường Quân 
Cụ, các trại Cổ Loa (Pháo Binh), Phù Đổng (Thiết 
Giáp), Cục Quân Y và Tổng y viện Cộng Hòa.

3- Chi khu Gò Vấp.
Trong cương vị và với trọng trách nói trên, Thiếu 

tá Phùng Văn Chiêu đã được ghi nhận là người có công 
đầu trong việc đập tan hai đợt tấn công của quân cộng 
sản vào Yếu Khu TNS trong Tết Mậu Thân 1968. Qua 
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